
 

donk’re dagen 
gure vlagen koude 
oost-noord-oosten wind 
hebben mij volledig 
kaal geslagen 
 
weken strenge winter-vorst 
en veel te veel verijsde sneeuw 
duwen mij terug tot in de kern 
 
toch blijf ik 
een bron van leven 
ook al sta ik hier alleen 
 
want al mijn 
schijnbaar dode takken 
dragen lente door 
jouw winter heen 
 
een gezond, rechtvaardig 
en energiek 2011 toegewenst 
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