
elke nacht
jaar in jaar uit
hetzelfde ritueel
van nooit ’n eerste
noch ’n laatste pas

leidt als vanouds
tot alles blijft
zoals het is
en was

zucht

elke dag
geloven in
de schepping
levenskracht
verwondering
er is geen maar

leidt als vanzelf
tot houden van
een leven 
met en voor 
elkaar

een gezond, gelukkig
en verdraagzaam 2009 
toegewenst
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